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Jaarkroniek 2018 tuingroep Abdij van Egmond 
Enkele verhalen van vrijwilligers 

Zaterdag 9 september 2018 

De regen van de afgelopen dagen heeft gezorgd voor een vochtige 

grond, waardoor het inplanten van de geraniums in de Pax-tuin 

mogelijk is. Helaas heeft de Heermoes en Winde ook genoten van de 
nattigheid, waardoor er ook gewied moet worden. Ook het gras op de 

klinkerweg doet het goed, maar eigenlijk hebben we het daar liever 

niet. Dus een echt monnikenwerk bij de Abdij om het gras eruit te 

halen. Daarnaast is het kerkhof weer netjes en is een stukje van het 

Vleugelpark weer opgeknapt. Weer lekker gewerkt met 19 man. 

 

Zaterdag 13 augustus 2018 

De eerste dag dat we met de nieuwe onkruid-diepstekers 

kunnen werken in de Pax tuin en in de Moestuin. Onze 

vrijwilliger Ruud is ook actief bij de Broeker Veiling. Daar 

heeft hij enkele onkruid-diepstekers gemaakt. Hiermee 

kunnen we een aantal diep wortelende planten zoal Heermoes 

of Duizendknoop lager wegsteken. Hiermee komen ze 
(hopelijk) minder snel terug. Daarnaast hebben we de 

grondwaterleiding naar de Grote Kas aangelegd, zodat het 

sproeien rondom de kas veel eenvoudiger kan. 

 

Zaterdag 9 juni 2018 

Na een warme mei maand groeit en bloeit alles uitbundig. Volop werk te doen 
dus voor de 21 vrijwilligers. Tijdens de opstartkoffie geeft Herman een (korte) 

lesje geschiedenis over Adelbert, omdat 25 juni zijn feestdag is. Met de 

werkzaamheden richten wij ons vandaag op de nieuwe plantvakken bij de entree 

van de winkel, de Pax tuin (oude entree) en het kerkplein. Op alle drie de 

plekken wordt hard gewerkt om de ongewenste planten er zo goed mogelijk (met 

wortel en al) uit te halen, en ideeën op te doen om het onderhoudsvriendelijker 
te krijgen (welke gewenste planten doen het zo goed dat zij het over kunnen 

nemen).  Tijdens de koffie en lunch kunnen we genieten van de 

fototentoonstelling over het leven in de Abdij. Een mooie en leuke inkijk in het 

leven van de broeders. 
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Zaterdag 12 mei 2018 

Met zo`n zestien graden is het al lekker om naar Egmond te fietsen. Daar 

aangekomen zit het merendeel van 23 man/vrouw (en 3 kinderen) al gezellig 
koffie te leuten. Maar daar komen we niet voor. Met het warme weer en een 

enkel buitje in de afgelopen periode groeit alles goed. Tijd om de tuin in te gaan. 

Met deze actieve groep kunnen we op vele plekken tegelijk werken: de grasrand 

in de vlindertuin, de 

Kruidentuin, de Bostuin, het 

Kerkhof en de Moestuin. En 

omdat we er toch zijn halen 
we ook wat opschot van 

Kastanjes en bramen weg en 

maken we de Paxtuin weer 

netjes. Tevens nog diverse 

werkzaamheden in de kas. `s 

Middags komt het zonnetje er 
ook bij, wat het ons spontaan 

de schaduwplekken op laat 

zoeken. En daarna sluiten we 

ons graag aan bij de 

bezoekers die genieten van de 

tuin op het zonnige terras. 
 

 

 

Zaterdag 14 april 2018 

Op deze mooie voorjaarsdag trekken we met 22 vrijwilligers de tuin weer in. De 

kruidentuin ontwaakt uit zijn winterslaap dus zijn de verschillende soorten weer 

prima te herkennen. Tijd om te dunnen en herplanten zodat wij en alle insecten 
ook komende zomer weer van een prachtstukje tuin kunnen genieten. Ook de 
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Pax-tuin wordt weer netjes gemaakt zodat de 

entree er weer netjes bij ligt. De derde grote klus 

betreft de meidoorns aan de westkant van het 

terrein. Op de Natuurwerkdag 2008 zijn we hier 
voor het laatst bezig geweest 

(http://www.abdijtuinegmond.nl/foto2.htm). Dus 

echt weer tijd om hier het weiland weer zichtbaar 

te maken. Met zaag, takkenschaar en snoeischaar 

(en de tractor) lukt het om het hek weer zichtbaar 

te maken en alles netjes op te leveren. Aan het 

eind van de middag breekt het zonnetje nog door, 
waardoor het nog heerlijk nagenieten is van een 

prima werkdag. 

 

 

 

Zaterdag 10 maart 2018 

Twee nieuwe vrijwilligers worden verwelkomt tijdens de koffie. Zoals wel vaker 

negeren we de weersverwachting (90% kans op regen) en genieten van een 

heerlijk zonnetje. We zijn weer met een grote groep van 27 man/vrouw om de 

tuin onder handen te nemen. Henk noemt weer diverse werkzaamheden op waar 

een ieder zijn keuze uit maakt. Het gevarieerde aanbod bestaat dit keer uit: 

plaggen van 
een strook van 

de vlindertuin 

om wilde 

bloemen in te 

zaaien, 

afmaken van 

de wilgenhut, 
netjes maken 

oude ingang, 

voorbereiden 

kruidenspiraal, 

vergroenen pad 

langs de 
Abdijkerk, 

netjes maken 

rand 

parkeerterrein 

en opknappen 

van de 

Verbrande Stolp. Tijdens het (harde) werken is er natuurlijk ook ruimte voor een 
gesprek, een grap of uitleg over het terrein. Aan het begin van de avond komt de 

regen alsnog. Dat vinden de planten die zijn blijven staan heerlijk. 
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Zaterdag 10 februari 2018 

Deze werkdag begonnen we een keertje anders. Wouter van Eck kwam vertellen 

over 'zijn' voedselbos. Niet zozeer om dit bos te promoten, maar vooral om de 

werking van een voedselbos uit te leggen en waarom dit veel beter werkt dan 
normaal gevonden landbouwwijze van eensoortige teelt. In een voedselbos laten 

we de planten en 

insecten met elkaar 

samenwerken. Het 

meeste werk in het 

beheer is het oogsten 

(een deel uit het 
voedselbos halen zonder 

het ecosysteem te 

verstoren). Daarnaast is 

het vooral zaak om niet 

te veel in te grijpen, 

maar de natuur zijn 

werk te laten doen. 

Een indruk van de 

bostuin in Groesbeek 

kun je hier vinden. 

Na de lunch hebben we 

natuurlijk ook nog 
diverse werkzaamheden in de tuin uitgevoerd. Omdat we niet in een voedselbos 

leven, zijn we hier nog wel aan het sturen met het verwijderen van opschot en 

de-weg-overstekende planten. Daarnaast is de moestuin verrijkt met een stevig 

bonenrek. 

 

 

Zaterdag 13 januari 2018 

Een goed begin van het nieuwe jaar met een grote groep (wel 35!) 

enthousiastelingen die met goede voornemens de tuin in gaan. Gelukkig had 

Henk een lijstje met gevarieerde werkzaamheden gemaakt, waardoor we ook 

nog redelijk uitkwamen met het gereedschap. Met al de werkkracht is het gelukt 

om de Strabotuin weer netjes te maken, de wilgen te knotten (en er een hutje 

van te maken), het Vleugelpark klaar te maken en de entree (en parkeerplaats) 
aan de dorpszijde weer netjes te maken. Zelfs de lantaarnpalen zijn weer 

schoon. Ja, het was wat frisjes in de mist en het zonnetje ontbrak, maar het was 

weer fijn werken met al deze mensen. Dat geeft ook een warm gevoel. Ik kijk nu 

al weer uit naar de volgende werkdag. 

 

https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/fragmenten/voedselbos-in-groesbeek

